Midweekroeien in Amsterdam 26 maart 2014

Wim Sonneveld zong het al:
Door de Amsterdamse grachten……langs de Stopera, de Munt, Leidscheplein..
Mooier nog dan wij verwachtten….wat een dag! Wat een roeiersfestijn………..
Nou ja, eerlijk is eerlijk, we hadden nog geen 3 slagen gemaakt of de regen daalde in dikke druppels op ons neer. Maar kijk! Het voordeel van varen door grachten is dat er overal stevige, brede, je tegen regen beschermende bruggen zijn. Zo kwam het dat we het eerste half uur genoeglijk als volleerde clochards doorbrachten onder de brug in afwachting van die blauwe lucht, die uiteindelijk gelukkig kwam. 
We, dat waren 15 midweekroeiers van de Roeienzeil Gouda, plus 5 stuurvrouwen van de RV de Amstel, die wonderlijk genoeg niet aan de Amstel blijkt te liggen (verordening nog van de Duitsers in WOII), maar aan de Hobbemakade en waar de ontvangstkoffie goed smaakte om nog niet eens te spreken van de overheerlijke, zelfgebakken gemberkoeken. Dit genoten hebbend, de regen achter ons gelaten, passeerden we  al roeiend onder meer het Leidseplein, het Museumplein, kwamen rakelings langs het Rijks, waar de toeristen even in verwarring raakten, want wat moest er nou gefotografeerd worden, die beroemde Nederlandse kunst of die merkwaardige bootjes die opeens voorbij kwamen. We zijn die dag wel door 100 fotografen op de digitale plaat vastgelegd. Via de Prinsengracht richting het Westerdok, daar afslaan naar het Prinseneiland om door te varen naar het Westerpark, waar we de boten op zeer ludieke manier vastlegden aan rioleringsputjes, haringen, boomtakken en andere toevallig voorradig zijnde uitsteeksels. Over de schuin oplopende oever klauterden we aan wal waar we in een uitspanning een prima lunch konden bestellen. Broodje “Magor” : onthoud het, het is een traktatie! 
Na de lunchstop was ons een tocht door “Oud Amsterdam” beloofd. Nou, die kregen we. Het was warempel jammer dat we ook nog moesten roeien, zoveel was er te zien om ons heen. Altijd gedacht dat we Amsterdam best redelijk kenden, maar in “mijn” boot zat een kunsthistorica aan het stuur en wat was dat een feest. In één middag leerden we meer over de geschiedenis, de architectuur, de cultuur, de structuur van de hoofdstad dan je voor mogelijk zou houden. Wat is het toch een prachtige stad. En wat was het spannend om zo nu en dan oog in oog te liggen met een forse rondvaartboot vol toeristen of om rakelings langs de wallen te varen met nog net zicht op wat roods zo hier en daar, met vlak daarna “Onze Lieve Heer op zolder”. We zagen de Stopera en Hotel l’Europe, het prachtige gebouw van het Archief van Amsterdam, de woningen van de rijke kooplieden van weleer, met de fraai gevormde, uitbundig versierde gevels , maar ook Paradiso en de supermoderne Theaterschool waar op het dak regelmatig voorstellingen worden gehouden. Veelvuldig klonk het commando “slippen met de riemen” onder de bruggen of bij het passeren van andere grotere vaartuigen. Vallen hoefde niet. En natuurlijk was er de Amsterdamse humor “maak niet zoveel golven joh” wierp een woonbooteigenaar ons brave kabbelende roeibootje toe. Fijn dat het nog zo vroeg in het jaar was en je door de nu nog kale bomen alle bezienswaardigheden zo goed kon zien. Kortom, het moge duidelijk zijn: dit is een tocht die je regelmatig zou moeten maken: je komt ogen tekort. 
Om 6 uur precies konden we, moe en rozig van zon en wind aanschuiven voor de speciaal voor ons gekookte prima maaltijd. En toen trok een zeer voldaan clubje mensen weer richting Gouda. Met het openbaar vervoer en ook dat bleek voor sommigen een  opwindende, geheel nieuwe ervaring te zijn….
Dank je Rob (Nonner) voor ‘t organiseren van deze bijzondere dag!  En natuurlijk, dank stuurdames van de RV De Amstel voor de fantastische ontvangst en rondleiding!
Bea Laport

